Hallo beste verkenners!!

We zijn weer klaar voor een spannend, intens jaar. De leiding alleszins wel.
Maar wie zijn die leiding?

En wat gaan die doen dit jaar?
Waarnaar gaan we op kamp?!?

Er zijn dingen die we niet zeker weten, maar wel vermoeden.

Maar is dit
wel zo?

Op 6/09 zou het overgang kunnen zijn?

Mogelijks van 14-17u?

En wat als we nu eens aan het college samenkomen?
En misschien heb je wel slechte kleren nodig?

Meer info vooraan dit skoeteke.

(Voor de derdejaars volgt info nog)

Op 13/9 hebben we hulp nodig, dit mysterie is veel te groot.
Breng-je-vriendje-mee-vergadering zou het misschien wel genoemd kunnen worden?
En van 14u tot 17u zou het wel georganiseerd kunnen worden?

Laten we op 20/9 eens op een andere plaats gaan zoeken?
Misschien vinden we wel iets in het bos? Bijvoorbeeld een bosspel?
En wat als we dat nu eens van 14 tot 17u zouden doen?

You never know
what you’ll find

Wat we wel weten, is dat op 27/09 het geen scouts is.
De leiding gaan dan nadenken over de rest van het scoutsjaar.

Groetjes van Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Horatio Caine en een onbekende...



