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st-aloysiusscouts.be 
/inschrijven 

 
 

Zaterdag 3 oktober: Pecho 
Party @ De Waai 

 



 

 
 

Ook dit jaar gaat onze scoutsfuif door in fuifzaal ‘De Waai’.  
De leiding is momenteel opzoek naar alternatieven voor de kidsfuif.  
Wanneer er iets uit de bus zou komen, houden wij u zeker op de 
hoogte! 



 
 
 
Beste kapoentjes,  
deze maand staan er weer geweldige activiteiten gepland. 
Kijken jullie mee?  
Ook deze maand verzamelen we in de bogaard. 

 
 
Zaterdag 3 oktober gaan we het  
Grote Pecho-Kidsfuifspel spelen.  
14u-17u. 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 10 oktober is het bosspel.  
We gaan hiervoor uiteraard  
naar Bel. Zouden er enkele mama’s en papa’s  
ons willen vervoeren? 
14u-17u 
 

 
    Op zaterdag 17 oktober gaan we  

knutselen. Dit zal doorgaan van  
14u tot 17u. 

a 
 

 
 
                                                  Zaterdag 24 en zondag 25 oktober is het verassingsweekend in Bel.  

                               We spreken zaterdag af om 10u aan de bogaard en op zondag 
                               mogen jullie om 14u terug opgehaald worden. 

                                          Verdere info volgt nog via mail. 
                                        
 

Zaterdag 31 oktober staat het grote Halloweenspel op het           
programma! Wie kan zijn leiding het beste doen schrikken? 

                               14u tot 17u.                
 
 
 
 
Groetjes van jullie beste leiding ooit: Jeroen, Stijn, Jochen en Robin  



 
 
 
    Zaterdag 3/10/15 
    14-17u       
    Laddercompetitie: zet jullie beste beentje voor om bovenaan 
    de ladder te geraken! 
 
 
 
 
         Zaterdag 10/10/15 
         14-17u    
         Dorpsspel: in ons vertrouwde W’Hei. 

 
 
 
 
 
            Zaterdag 17/10/15 
 14-17u       
 Bosspel: lekker ravotten in de bossen. Zie dat jullie
 voorbereid zijn, want we gaan ons niet inhouden! 
 

 
 
Zaterdag 24/10/15 10u aan de lokalen in W’Hei tot 
zondag 25/10/15 14u, waar jullie in Bel afgehaald 
mogen worden 
Weekend in Bel 
Zijn er ouders die voor vervoer kunnen zorgen? 
Zeker meebrengen:      
-veldbedje/matras/slaapzak 
-pyjama 
-pillamp 
-reservekledij 
-wasgerief 
-12 euro 

 
 
 
                        Zaterdag 31/10/15 
  14-17u 
  Halloweenvergadering: komen jullie  
  verkleed naar deze  verrassingsvergadering? 
 
 

 
 
Groetjes van jullie leiding! Heksemie Lotte, Spook Joris, Vleermuis Arne, Zwarte Kat Ann-
Sophie en Pompoen Wout 



 
 

Dag wolven! 
Zoals elke maand zijn wij weer klaar voor een maand vol leuke vergaderingen, 
jullie ook?  
 
Zaterdag 3 oktober ( 14-17u) 
 
 
 
 
Afspraak aan de bogaard! 
Zaterdag 10 oktober (14-17u) 
 

 

                                       
 
Zaterdag 17 oktober (14-17u) 
Deze zaterdag spelen we een groot stadsspel in Geel! 
 
Ook voor deze vergadering spreken we af aan de bogaard. 
 
Zaterdag 24 oktober ( 14-17u) 
Ah, de goede oude fotozoektocht. Ben jij bekend in Geel? Ken jij alle padjes die er 
zijn? Laat dat dan maar eens zien op onze fotozoektocht.  
 
Afspraak aan de bogaard.  
 
Zaterdag 31 oktober (14-17u) 
 
 

Pijlzetterstocht 

Het is weekend, joepie!!!  We spreken om 10 uur 
af aan de bogaard en zouden enkele ouders willen 
oproepen om de jongens naar ginder te brengen. 
Zondag 14 uur kunnen ze terug opgehaald worden 
aan de kruiskwacht in Bel. Gelieve 12 euro mee te 
brengen. Tot dan ! 

Aangezien het vandaag Halloween is doen we een 
pompoenenfeestje. 
 
Groetjes van jullie toffe leiding! Jolan, Antoon, Dieter, Jeroen 
en Bert. 
 
 



 
Dag Wouters, 
Er staan deze maand weer supertoffe activiteiten op het programma! Zeker komen dus. 
                          
Stadsspelen zijn heel plezant, maar dit soort spel is nóg plezanter! Met bomen en planten 
in de omgeving, weten jullie wel waarover wij het hebben. Zaterdag 17 oktober in 
Winkelomheide van 14u tot 17u! 
 
 
2 dagen in Bel! Een ……… in Bel. Plezanter kan niet! Van zaterdag 10 tot zondag 11 
oktober. Op zaterdag worden jullie om 10u verwacht aan de lokalen in W'Hei, afhalen 
van de leden gaat door op zondag om 14u in Bel (Kruiskwacht). Neem slechte kleren 
mee, slaapgerief/toiletgerief, pyjama, zaklamp en €12. 
 
 
Een quiz waar menige tuttefruttebollen gekauwd zullen worden. Zaterdag 3 oktober in 
Winkelomheide van 14u tot 17u.  
 
 
Het alom gekende spel waar het veel uitmaakt of je iets lekker of vies vindt, waarna je je 
naar jouw land moet haasten! Zaterdag 31 oktober in Winkelomheide van 14u tot 17u! 
 
 
Een spannende tocht, waar de weg wordt aangewezen door middel van pijlen langs of op 
de straten. Zaterdag 24 oktober in Winkelomheide van 14u tot 17u! 
 
 
 
 
Vele groetjes van jullie leiding! 
 



 
Helden, om te weten te komen wat we volgende maand gaan doen zullen 
jullie de geschiedenis van onze scouts moeten lezen, de activiteiten zijn 
hierin verborgen. 
 
De Sint-Aloysiusscouts ontstond als een collegebeweging. Daarom is het noodzakelijk eerst een 
korte situatieschets te geven van het leven van een collegeleerling anno 1945. 

Het St.-Aloysiuscollege leefde nog volop in de strenge traditie van de Latijnse scholen. Op de 
weekdagen waren[zaterdag 3 oktober is het laddercompetitie van 2-5u, afspraak aan de 
bogaard] de leerlingen verplicht ‘s morgens de vroegmis bij te wonen; daarna volgden ze de 
lessen en na de avondstudie moesten ze recht naar huis; ze mochten zich zelfs niet meer op straat 
vertonen. De enige [zaterdag 10 oktober is het woudloperskeuken van 10-2u. Afspraak aan 
de bogaard met de fiets] twee vrije namiddagen die ze hadden werden opgevuld met leesstudie, 
en ook in het weekend was er nauwelijks tijd om zich te ontspannen. Voetbal en scouts (de toen 
reeds bestaande Sint-Tarcitiusscouts) waren uit den boze en ontspanning was des duivels.Kortom, 
het studentenleven was geen lachertje.Dat de verhouding tussen leerlingen en leraars niet al te 
vriendschappelijk was, hoeft zeker geen verdere uitleg. 

Dergelijke middeleeuwse toestanden troffen E.H. Heps en Hermans aan, toen ze in 1945 als 
priester-leraars naar het College van Geel werden gestuurd.Vooral Leon Heps had in zijn eigen 
jeugd in de parochie Rumst[zaterdag 17 oktober is het stadsspel van 2-5, afspraak aan de 
bogaard]  wel een heel andere jeugd gekend: tochten, kampen en andere scoutsactiviteiten 
vulden daar het jongerenbestaan. Deze positieve opvoeding wilde hij ook graag aan zijn leerlingen 
overdragen. Hij kreeg van de toenmalige directeur de toelating om op de vrije namiddagen met 
vrijwilligers te gaan spelen in de bossen van Winkelomheide. De keuze tussen de studie van 
algebra of een dagje ontspanning was vlug gemaakt.De jeugdbond, Stormvogels, genaamd naar 
een modern lied kende succes (dit in tegenstelling met een [zaterdag 24 oktober is het ‘buffalo 
bill-spel’ van 2 tot 5u, afspraak aan de bogaard]poging tot oprichting van een KSA-beweging, 
die mislukte door een tekort aan leden).In 1946 werd er zelfs een vakantiekamp gehouden in 
Yvoir, te samen met de scouts van Rumst. 

De ontspanning tijdens het schooljaar, en dat met toestemming en onder begeleiding van leraars, 
zorgde er voor dat de verhouding leraars-leeringen verbeterde. Er werd contact gezocht met de 
Berkvenbeweging, die zich vooral tijdens de zomervakanties met de leerlingen bezighield.Men zou 
gedacht hebben dat de twee bewegingen uiteindelijk zouden samensmelten, wat echter niet waar 
was.Sommige problemen bleken echter onoverkomelijk. Waren enkele taaie Berkvenbonders 
bevreesd hun monopolie op de Geelse jeugd te verliezen aan mensen die de 
plaatselijke toestanden niet kenden en die de oorspronkelijke situatie niet begrepen? Of vreesden 
ze dat het eigen gelaat van de Berkvenbewging zou verloren gaan binnen de scouts?Waren 
de scoutsleiders misschien [zaterdag 31 oktober is het ruwe spelen van 2 tot 5u] iets te 
gretig om Berkven volledig op te slorpen? In ieder geval ontstonden er spanningen, niet zozeer 
tussen de leden, maar wel tussen de respectieve besturen. Op het College werd de toestand 
zelfs onhoudbaar, zodat de directeur op de duur wel moest tussenbeide komen.Een 
scoutsgroep zou de officiële jeugdgroep van het College worden. De Sint Aloysiussouts ging zijn 
eigen weg, zij rekenden op de scoutsmethodes om hun groep te doen bloeien, en met succes. 

Jullie leiding 
Jef, Gilles, Dieter, Mauro 
 



 
 
 
Dag Jong-Givers! 
 
 
Hopelijk is jullie conditie een beetje in orde, want de eerste activiteit van de maand, op 3 
oktober, is een sportvergadering. Jullie worden om 14u verwacht aan de lokalen en kunnen 
om 17u weer beschikken.  
 
 
Zaterdag 10 oktober worden jullie om 14u aan de lokalen van W’Hei 
verwacht. We trekken met de fiets naar Bel en spelen daar een 
bosspel. We zijn terug aan de lokalen om 17u. 
 
 
Laten we hopen dat jullie competitief zijn ingesteld, want op zaterdag 
17 oktober, van 14u tot 17u, doen we laddercompetitie. 
 
 
 
Zaterdag 24 oktober zijn het Highland Games. Ondanks dat de 
kampioenschappen nog maar net achter de rug zijn, gaan we deze 
week naar de E.J.S.A.S.H.G.K. Oftewel, de eerst jaarlijkse St-
Aloysiusscouts Highland Games kampioenschappen. Vergeet zeker je kracht, snelheid en 
behendigheid niet mee te nemen, want je gaat ze nodig hebben! De vergadering gaat door van 
14u tot 17u. Moge de Schotten onder jullie winnen. 
 
 
Iedereen op post op zaterdag 31 oktober van 14u tot 17u. Trek je slechte kleren aan, want we 
gaan ruwe spelen doen! 
 
 
 
 
 
 
Groetjes Thomas, Gert-Jan, Stef en Charlotte!! 
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Các hoạt động trong tháng Mười: 
 
Ba thứ Bảy Tháng Mười 2 đến 5: Thành phố trò chơi trong 
Geel. 
 
Thứ bảy, thứ mười của 10-ngày 13 tháng mười: 
woudloperskeuke trong Bel. 
 
Thứ 7 Tháng mười 2 đến 5 giờ chiều: kỹ thuật trong Bel. 
 
Chủ nhật hai mươi Five ngày 11-ngày 05 tháng mười: đua 
thuyền, chúng tôi đồng ý với Boogaard. 
 
Ba mươi Thứ bảy 02-ngày 05 tháng 10: trò chơi trong rừng ở 
Bel. 
 
Chúc mừng từ lãnh đạo của bạn! 
 



 
 
Is het een sport of is het een spel ? Plezier is het in elk geval. Aan onze locatie, de Ark van 
Noë, zullen een aantal uitgeholde pompoenen klaarliggen. Hier zorgt het Kastelse 
pompoengenootschap voor. Ervaring in het kayakken is evenmin vereist. Hier is er 
ondersteuning van de Kastelse Kayak Klub. Met gevoel voor avontuur en de Olympische 
gedachte, wordt dit een onvergetelijke namiddag. Zaterdag 3 oktober gaan we het grote-
Pecho-spel spelen van 14u tot 17u. Pompoenvaren is Uniek in België. Zie je dit wel zitten, 
dan verwachten we dat je inschrijft via de website als ploeg. Een ploeg bestaat uit 4 
vaarders. Er zijn aparte reeksen voor dames, heren, en de jeugd. Een gemixte ploeg mag 
ook. Plezier komt op de eerste plaats. Voor de pompoenvaarders is de deelnameprijs 10 
euro per ploeg van 4 personen. Zaterdag 10 oktober doen we woudloperskeuken van 10u 
tot 13u. Twijfel je toch nog een beetje ? Kom dan gewoon een kijkje nemen ! DE INKOM 
IS GRATIS en misschien doe je volgend jaar mee. Bij de 8 de editie : Voor de deelnemers : 
- Voor de eerste ploeg van iedere reeks is er een pompoenprijsje voorzien. - Voor de 
eerste van de jeugdreeksen, inkomkaarten van Bobbejaanland. Zaterdag 17 oktober gaan 
we op rechtendoortocht van 14u tot 17u.  - Er is ook een leuke prijs voor de best verklede 
ploeg. Voor de supporters en bezoekers : - Voor de kinderen : o pompoenspelen, 
pompoensnijden, leuke speeltuin, grimeren…. - Hiernaast kan je ook nog genieten van de 
gezellige sfeer op de oevers van het domein ”Ark van Noë”. Verder is er een hapje en een 
drankje voorzien. Er zijn streekproducten zoals Pompoenbier of lekkere pompoensoep 
volgens het eigen recept van het Kastelse Pompoenengenootschap. Zondag 25 oktober 
doen we met z’n allen mee aan de pompoenenrace vanaf 10u. De pompoenregatta gaat 
door op aan de Ark van Noë, Arkstraat 6 2460 Lichtaart. Het uithollen van de 
vaarpompoenen is te bezichtigen vanaf 10 uur en de koffie staat dan reeds klaar. De 
uitgeholde pompoenen worden in de voormiddag voorzichtig te water gelaten, de eerste 
ploegen starten om 12 uur. Ploegen nemen het tegen elkaar op in een estafettewedstrijd 
over een kleine afstand van ongeveer 100 meter. Zaterdag 31 oktober spelen we 
stadsspel van 14u tot 17u. Bij het in– en uitstappen word je geholpen door een team van 
de organisatie. DE INKOM IS GRATIS Inschrijven doe je via de website 
www.pompoenregatta.be V.U. Kastelse Kayak Klub vzw 
 
 
Groetjes van de beste leiding!!! 
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